WAT IS HET GEHEIM??
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Op een dag kwam Rosetta thuis.

“was je weer op het veld? hoe vaak moet ik jou
nog zeggen om dat niet te doen?” zei haar moeder
met een boos gezicht, maar dat werd gelijk
ongerust.

“ik was bij mijn vriendjes hoor, er kan mij echt
niks gebeuren, ga nou rusten en ik maak het eten
klaar.” en gelijk ging ze aan het werk.

“welke vriendjes, toch niet weer die muis en die
kakkerlak?” vroeg haar moeder even ongerust.
“nee mam’zei ze met een lachende stem,

“je vergeet de papegaai en de haas nog”

ze gaf haar moeder te eten en rende weer weg.
“kom wel VOOR 4 uur thuis, en pas op voor de
wilde dieren die daar leven!!!”schreeuwde haar
moeder nog. Maar Rosetta deed of ze het niet
hoorde. daar kwam ze op het veld en gelijk
kwamen haar vriendjes haar tegemoet.

Haar beste vriendinnetje, Hongertje,een vogel,
kwam fluitend en vliegend op haar af en begon te
graaien in haar handen op zoek naar brood.

“Hier heb je wat brood maar dan moet je me wel
eerst naar een beek of vijver met water brengen,
want ik moet nog wat water voor mama’s thee
halen.” Het vogeltje begon gelijk te fluiten en
vloog weg. Snel rende Rosetta op Hongertje af en
even later bevroor ze van verbazing, voor haar
lag een prachtig meer vol met water.






